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Op donderdag 23 oktober 2025 van 19:30 tot 21:00 uur organiseert AIC Den Bosch een Boekpresentatie & 
Gespreksavond – ‘Tussen mensen, maar alleen’ met Nanda Remkes-Nienhuis

Wat als je pas op latere leeftijd ontdekt dat je al die tijd aan het overleven was?
Dat je niet “moeilijk” bent, maar jarenlang geprobeerd hebt te passen in een wereld die jou nooit echt zag?

In haar boek Tussen mensen, maar alleen vertelt Nanda – schrijver, ervaringsdeskundige bij Neurodivers Denken en 
vrijwilliger bij de NVA – over opgroeien met emotionele verwaarlozing, de gevolgen van een late diagnose (autisme, 
ADHD en dysthyme stoornis), en het langzame, vaak eenzame proces van herstel.

Maar ook over wat het betekent om jezelf stukje bij beetje terug te vinden – en hoe heling soms juist begint in het 
klein.
Tijdens deze avond leest ze fragmenten voor, deelt ze haar persoonlijke verhaal en nodigt ze je uit voor een open 
gesprek.

Niet alleen over het boek, maar vooral over de thema’s die velen van ons raken:
• Overprikkeling en uitval
• Maskeren en jezelf verliezen
• Leven met een late diagnose
• Het zoeken naar wie je bent, onder alle lagen van aanpassing
• En: hoe hoop en herstel mogelijk blijven, ook als het lang geduurd heeft 

Er is ruimte voor vragen, herkenning en uitwisseling – of je nu zelf neurodivergent bent, iemand kent met een 
diagnose, of gewoon meer wilt begrijpen. Je hoeft het boek niet gelezen te hebben om deel te nemen. Iedereen is 
welkom.

Na afloop is er ruimte om het boek te kopen en laten signeren.
 
Wanneer:
donderdag 23 oktober 2025 van 19:30 tot 21:00 uur

Locatie: 
BBS Nieuw Zuid
Jac van Looystraat 5
5216 TB Den Bosch
 
Aanvang: 19:30 uur
Einde: 21:00 uur
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